
 

Verslag 
 

van de reis naar Wenen en Praag 
 

van 6 september tot en met 14 september 
2013. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                



 

 
 
 
 
De reis werd gemaakt door: 
 
 

 
 
 
Van links naar rechts: 
 
Ben, Marianne, Jan, Fons, Patty, Dorrit, Marloes en Rudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 6 september 2013. 
Iedereen was mooi op tijd, zodat we om 9 uur uit Arnhem konden vertrekken 
met Dorrit, Fons en Rudie. We reden naar Veenendaal waar we Jan, Marloes en 
Marianne oppikten. Vandaar zijn we richting Neurenberg gaan rijden. 
Onderweg hebben we geluncht. Patty had vooraf al lekkere broodjes gekocht.  
 

 
 
Vanaf Würzburg zijn we op de secondaire weg richting Bamberg gaan rijden om 
in die plaats een heerlijke avondmaaltijd te genieten. Sommigen aten een 
schnitzel, anderen een forel van enorme omvang.  Met goed gevulde magen 
hebben we het laatste stukje naar Neurenberg gereden, waar we rond 21.00 
uur aankwamen.  Het Best Western was een prima hotel met mooie kamers. 
Iedereen ging hier moe van de reis lekker op tijd naar zijn mandje. 
 

 
 



Zaterdag 7 september 2013. 
’s Morgens zijn we om acht uur opgestaan, zodat we een uur later aan het 
ontbijt konden beginnen. Om half elf zetten we onze reis voort naar Wenen. 
Onderweg hebben we een lekker broodje gegeten. Om vijf uur kwamen we aan 
bij het Senator Hotel Vienna.  
 
 
 

 
 
 
 
Ook hier hadden we over de kamers niets te klagen. Nadat iedereen zich op zijn 
kamer wat had ontspannen, zijn we in een Grieks restaurant gaan eten.  Het 
was heerlijk! Toen we rond negen uur weer thuis kwamen ging iedereen naar 
zijn kamer. Fons en Ben schreven samen het eerste deel van dit verslag. 
 
 
 
 
 
 



Zondag 8 september 2013. 
Omdat het zondag was hadden we besloten dat we zouden uitslapen. We 
spraken om half negen in de hal af om naar het ontbijt te gaan.  Nadat iedereen 
zijn buikje had rond gegeten, wandelden we om kwart voor elf naar Schloss 
Schönbrunn, waar we wat na twaalven aankwamen. We verbaasden ons over 
de pracht en praal die op ons afkwam. We bekeken eerste de tuinen, waarvan  
de bloemen mooi in bloei stonden. 
 

     
 

 
  

 



 
Daarna hebben we heerlijk gegeten in de oude paardenstallen van het slot. 
Voor iedereen was er wel wat lekkers. Na het eten gingen we het slot zelf 
binnen. Meer pracht kun je je niet voorstellen! Het voormalige zomerpaleis van 
keizer Franz Joseph en keizerin Sisi heeft 1441 kamers waarvan we er een groot 
aantal bezichtigden. Je viel van de ene verbazing in de andere. In de 
souvenirwinkel kocht Fonds een replica van het slot, Rudie een beker voor zijn 
meisje, Marloes een schoteltje met Sisi erop en Dorrit een boek over Schloss 
Schönbrunn voor haar vader. Marianne en Jan kochten evenals de anderen  
ansichtkaarten om naar familie en bekende te sturen.   
 

 
 
Na deze rondgang waren we allemaal best moe geworden en besloten we met 
de bus naar het hotel terug te gaan. Thuis aangekomen konden we ons op onze 
kamer wat gaan verfrissen. Omdat we ’s middag eigenlijk erg goed hadden 
gegeten, besloten we de avond af te sluiten met het eten van een apfelstrudel 
in een nabij gelegen Gasthof. Het was genieten! Tevreden gingen we terug naar 
onze kamers voor een wel verdiende rust.  
 
 
 



Maandag 9 september 2013. 
Vandaag gaan we naar het Sisi-museum. Op de weg er naar toe kwamen we al 
veel mooi gebouwen tegen en natuurlijk gingen we in een “konditorei” 
‘torte”eten.  
 

 
 
In het museum zelf ging het leven van Sisi als een film aan ons voorbij. Alles 
was heel interessant. Later liepen we nog door het centrum van Wenen. De 
dames gingen nog wat kledingzaken bekijken en de heren bekeken de Dom en 
dronken nog wat op een terrasje. 
 

   
 
 



 

     
 

      
 

      
 
Om weer bij het hotel te komen namen we tram 43 die voor het hotel stopte. 
Na ons te hebben opgefrist zijn we in de buurt van het hotel wat gaan eten. We 
lieten het ons goed smaken. Na het eten wandelden we rustig terug en gingen 
lekker slapen. 
 
 
 
 



Dinsdag 10 september 2013. 
Na het ontbijt laadden Patty en Ben de bus in en reden we naar Praag. De reis 
verloopt voorspoedig. Onderweg aten we broodjes met kaas en ham die Patty 
gekocht had. 
 

  
 
Aan de grens van Oostenrijk en Tsjechië kochten we een vignet voor de 
tolwegen in Tsjechië. Tegen vijf uur kwamen we bij het hotel Arbes aan.  
 

 
 
 



We zijn dan in Praag al langs het Dansende huis gekomen.  
 

 
 
We konden de bus parkeren op een parkeerplaats bij het hotel. Voor het 
inchecken moest iedereen zijn identiteitsbewijs inleveren en werden de kamers 
ingedeeld. Nadat iedereen zijn kamer had bekeken, gingen we eten in een 
restaurant tegenover het hotel. We kozen hiervoor omdat het die avond was 
gaan regenen. Tijdens het eten bespraken we de excursies die we in petto 
hadden. Hierbij kwam een rondvaart met lunch aan de orde. Fons had wel erg 
veel belangstelling voor de lunch! Toen we weer thuis kwamen gingen de 
meesten slapen. Fons, Patty en Ben dronken nog wat in de lounge.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 11 september 2013. 
We besloten om negen uur te ontbijten. Daarna zijn we langs de Moldau naar 
de Karelsbrug gelopen. 
 

 
 

 
 

        
 



Onder weg zagen we grote foto’s van de overstroming van de Moldau in juni 
2013. Het was heel indrukwekkend.  
 

 
 
Voor we de brug opgingen onderhandelde Patty nog over de prijs van een 
rondvaart op de Moldau, vervolgens liepen we met z’n allen de trappen 
omhoog en verder over de brug naar het oude centrum van Praag. Op de brug 
stonden 31 beelden en allerlei mensen die wat wilden verkopen of een portret 
van je wilden maken. Vanaf de brug had je een mooi uitzicht over de rivier. 
 

   
 
 
 



Lekker gemaakt door de diverse hapje die we onderweg zagen, gingen we later 
bij een Italiaan lunchen .  
 

      
 
Van hier liepen we naar het oude stadplein waar we de astronomische klok 
beken.  
 

      
 
Toen op het hele uur de klok zijn spel gespeeld had liepen we verder naar het 
Wenceslasplein.  
 

      
 



Op het plein aangekomen gingen de dames hier een warenhuis in en de heren 
bekeken de rest van het plein.  
 

 
 
 

         
 

         
 



Een half uurtje later zijn we in een heel oud klassiek koffiehuis wat gaan 
drinken.  
Toen we op de terugweg bij de Karelsbrug aankwamen besloten we een 
boottochtje over de Moldau te gaan maken. 
 

 
 
We voeren onder de Karelsbrug door en bekeken de waterval aan de andere 
kant van de brug, daarna ging de boot door een smal kanaal tot aan een groot 
waterrad. Tijdens de tocht kregen we nog een drankje en een ijsje of een koek. 
Eenmaal terug op de wal hebben we in een gezellig restaurant gegeten en zijn 
daarna naar het hotel teruggegaan. 
 

 
 
De meesten van ons gingen slapen. Rudie, Fons en Ben dronken nog wat in de 
lounge en maakten het verslag van deze dag.  Daarna gingen ook zij slapen. 



Donderdag 12 september 2013. 
Nadat we om half negen hadden ontbeten gingen we naar de Praagse Burcht. 
Onderweg liepen we door mooie straatjes langzaam de berg op.   
 

  
 

 
 



Eenmaal boven aangekomen konden we de stad helemaal overzien. We 
bezochten de kathedraal en zagen de wisseling van de wacht. 
 

   
 

   
 

    
 
Bij een pizzeria hebben we lekker geluncht.   
 
 
 
 
 



Via een steile weg liepen we weer richting Karelsbrug. Onderweg kocht Rudie 
nog een mooi vest.  
 

    
 
Om vijf uur hadden we een voorstelling van het poppentheater besproken. 
Omdat we nog wat tijd over hadden, gingen we op een bankje aan de rivier 
zitten. Hier zaten we precies boven de waterval. 
 

 
 

 



 
We waren op tijd voor de Marionetten opera Don Giovanni. De voorstelling 
met zang was erg mooi. 
 

     
 
 Na afloop regende het. Daarom namen we nog een drankje.  
 
Toen het weer droog was liepen we naar een Oezbekistans restaurant wat we 
eerder op de dag hadden besproken. Het was niet makkelijk kiezen met al die 
moeilijke namen. Maar uiteindelijk hebben we erg goed gegeten. 
Rond negen uur waren we thuis en gingen de meesten slapen. Fons en Rudie 
hielpen nog even mee met het schrijven van het verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 13 september 2013. 
Na het ontbijt liepen we naar de Petrinheuvel naast de Burcht waar men een 
kopie van de Eiffeltoren op heeft gebouwd. 
 

 

                    
 
 
Met een treintje aan een kabel gingen we naar boven. Via een mooi park liepen 
we naar de Petrintoren die Dorrit, Fons en Ben beklommen. Het was een hele 
klim maar het uitzicht was hierna overweldigend. De heuvel  ligt ruim 300 
meter boven de stad en de toren zelf is 60 meter hoog. De anderen gebruikten 
in die tijd een kopje koffie met gebak. Nadat we allemaal weer bij elkaar waren 
zijn  we de heuvel afgelopen en hebben we voor het laatste stuk het treintje 
nog gepakt. Omdat enkelen mensen nog een souvenir wilden kopen liepen nog 
wat verder de stad in. Rudie kocht nog een paar mooie glazen. Daarna liepen 
we weer rustig terug naar het hotel waar we rond twee uur aankwamen. Zoals 
afgesproken ging nu iedereen lekker douchen of in bad en werden de koffers 
gepakt. Ook kon je nog even rustig op je bed gaan liggen want morgen zou  het 



tenslotte nog een lange dag worden. Maar niet voor dat we ons afsluitdiner 
hadden verorberd. 
Voor deze avond gingen we weer naar het restaurant tegenover het hotel waar 
we heerlijk aten met een ijsje na.  
 

 
 
Patty en Ben deelden tijdens het eten de Vakantie Diploma’s uit met voor 
iedereen een paar kenmerkende teksten. Hierna gingen we aan de overkant 
naar ons bedje en droomden nog na van onze mooie vakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 14 september 2013. 
Door de receptie werden we om 6.15 uur uit ons bed gebeld. We konden ons 
nu rustig aankleden. De begeleiders zorgden dat de koffers in de bus kwamen. 
Door het hotel waren ontbijtpakketjes gemaakt die we in de loop van de 
morgen konden opeten. Om precies zeven uur reden we bij het hotel weg en 
omdat het in Praag nog rustig was konden we goed doorrijden. Aan de rand 
van Praag gebruikte Patty haar laatste kronen om de tank van de bus met 
diesel te vullen. Al snel reden we in Duitsland waar we regelmatig stopten om 
de benen te streken en een plasje te doen. In de loop van de middag 
gebruikten we nog een lunch in een restaurant langs de weg. In Veenendaal 
stond de leiding van Marloes al op haar te wachten toen we aankwamen. We 
konden daarom snel doorrijden naar Arnhem waar ook de andere ophalers en 
taxi’s keurig op tijd aankwamen en iedereen weer naar zijn eigen huis vertrok. 
 
We kunnen terugkijken op een mooie vakantie.  
Wij vonden jullie een geweldige groep!  
Het gaat jullie goed! 
Jullie begeleiders: 
Patty en Ben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
 

         
 

         
 

         
 



 


